ORDE VAN DIENST 31 DECEMBER

Ds. Marijke van Selm
Organist Jolanda Zwoferink

Woord van welkom

Lied 217: 1, 2, 3 De dag gaat open voor het woord des Heren
Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 217: 4,5

Gebed om ontferming
Gloria: Psalm 150a: 1, 2, 4

Lezing: Gedeelten uit Psalm 90
Lied: Wij leven van verwondering (melodie 466, Liedboek voor de Kerken 1973)

Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Lezing: Prediker 3: 1-15
Zingen: ‘Wij leven van verwondering’ 2, 3

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,

dat ondanks véér en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid, ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Overdenking
Psalm 90a: 1, 4, 5, 6 O God die droeg ons voorgeslacht



In Memoriam Ineke van Marion — de Graaf
Lied 913: 1, 4 Wat de toekomst brengen moge

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Ga maar gerust; Sytze de Vries

Be still my soul
15. Ga maar gerust

Sytze de Vries (1945) Jean Sibelius (1865-1957)
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Ik ben de stem die steeds in jou zal op - staan.

i 1 . - KT =1
1 P Y e 1 YT —
== + P

|- @

1] | == |
: Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.
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Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit - gaat.
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Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zending en zegen



